Om nog eens over door te praten:
Is de kerk een plaats waar mensen een schuilplaats vinden als ze in
moeilijkheden zitten, schulden hebben of verbitterd zijn?

Geloven midden in het leven
van ... David (5/7)
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5. De grot van Adullam (5/7) (1 Samuel 22:1-3)

In de aanloop naar de verkiezingen moeten de politici allerlei mensen hoop
bieden. Veel mensen zijn ontevreden of hebben problemen of zorgen.

In de tijd van David komt een hele groep mensen naar David toe in de grot
van Adullam. David is zelf op de vlucht en hij en zijn familie zitten in de
problemen. Allerlei mensen, die in moeilijkheden zitten, schulden hebben of
verbitterd waren, kwamen naar hem toe. Niet alleen om bij hem te schuilen.
Ze hoopten ook bij David op een ander leven. Ze deden graag mee met zijn
oppositiebeweging vanuit de grot.

In het verhaal van de Bijbel komen we dit vaker tegen: het verhaal van God
begint in de marge: niet in een paleis of in het centrum van de macht

Maar in de woestijn, in een grot, In slavernij in Egypte of in ballingschap in
Babel, in een stal of aan het kruis. Ook Jezus zoekt steeds mensen op die aan
de rand van de samenleving terecht gekomen zijn. Is dit ook het verhaal van
de kerk? Hebben wij ook iets van die grot van David? Vanuit de marge
oppositie voeren door toevluchtsoord te zijn voor de mensen in
moeilijkheden? Niet alleen in de gemeente, maar op allerlei plaatsen waar wij
naar school gaan, werken of wonen? Maar ook in de kerk. Wat gebeurt er als
er nu iemand binnenloopt, die hulp nodig heeft? Wijzen wij hem of haar de
deur omdat het nu niet uitkomt? Zijn mensen met problemen welkom bij
ons? En vinden ze bij ons ook troost en hoop in de persoon van Jezus, onze
gezalfde koning?

In 2 Samuel 23 lezen we hoe David deze mensen voorleeft hoe hij omgaat
met nood, verlangen en zijn geloof in God. Als drie helden, met gevaar voor
eigen leven, water uit de bron van Bethlehem halen, wil hij het niet drinken.
David giet het uit voor de Heer. Er is iets belangrijker dan het vervullen van
elkaars verlangen. Wat is het verlangen van God in ons leven? Van Hem die
zijn leven gegeven heeft om ons het water te geven wat wij nodig hebben.
Geven wat wij ontvangen ook weer in dankbaarheid terug aan de Heer?

Bijbelstudie —

In 2 Samuel 23: 13-17 lezen we hoe David de mensen om hem
heen voorleeft hoe om te gaan met nood en verlangen. Wat
vind je van het gebaar dat hij het water uitgiet voor de Heer?

In beweging —

In 2 Samuel 23 worden de helden van David bezongen. In
Mattheus 5: 1-11 noemt Jezus wie in het Koninkrijk van God
de ‘helden’ zijn? Herken jij iets van wat Jezus zegt in de
zaligsprekingen in jezelf?

Delen & dienen —

Hoe kunnen we als gemeente ons meer opstellen voor
mensen ‘met moeilijkheden, schulden of bitterheid’? Wat zou
de drempel voor deze mensen kunnen verlagen? En wat
hebben wij hen te bieden als zij bij ons binnenkomen?

Liturgie — Uit LB 975

Jezus roept ons tot de ander,

zo verschillend als wij zijn,

ras of huidskleur, rangen, standen -
Jezus trekt geen scheidingslijn.

Ga met vrienden en met vreemden,
ga met mensen, groot en klein,

ga met zaligen en zoekers,

die op zoek naar waarheid zijn.

Thuis -
Ken jij mensen, die een verbitterd in het leven staan? Weet je
waardoor dat gekomen is? Snap je dat ze zo geworden zijn?
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