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3. Verschil maken door te geloven –  (Matteüs 15: 21-28) 
 

Gemeentegesprek  
- Om nog eens over door te praten: 
Aan het begin van deze veertigdagentijd heb je je 
voorgenomen in deze periode een verschil te maken. We zijn 
nu ongeveer halverwege. Hoe staat het daar nu mee? Deze 
tijd is juist ook bedoeld als voorbereiding op weg naar Pasen 
en Goede Vrijdag. Lukt het om daar bewust mee bezig te zijn? 
 
Bijbelstudie:  Matteüs 15: 21-28. 
Dit is een verwarrende tekst. Het lijkt er op dat Jezus geen zin 
heeft om deze vrouw en haar dochter te helpen.  

❖ Waarom denk je dat Jezus de noodkreet van de vrouw 
aanvankelijk niet beantwoordt?  

❖ Wat doet het zwijgen van Jezus in dit verhaal met je?  

❖ Heb je zelf wel eens het gevoel dat God zwijgt?  

❖ Als je gevoel hebt dat God jouw gebed niet hoort, ga je dan 
juist meer of minder bidden? 
Deze vrouw geeft niet op, maar werpt zich voor Jezus’ voeten: 
‘Heer, help me’. Het geloof van de vrouw maakt het verschil, 
of misschien beter gezegd: het geloof van de vrouw maakt dat 
Jezus een verschil maakt. 
 
In beweging –  
Lees op de site van Tearfund het verhaal van bisschop 
Ancelimo Magaya. Je vindt het verhaal via de zoekfunctie 
door te zoeken op: De kerk in Zimbabwe houdt zich niet 
langer stil. Welke voorbeelden ken je nog meer van mensen 
die vanuit een vasthoudend geloof verschil maken? 

 
Gebed – 
De vasthoudendheid van de Kanaänitische vrouw is een 
voorbeeld voor ons gebed. Benoem iets waar je de komende 
tijd voor wilt blijven bidden. Vraag God om geloof en 
doorzettingsvermogen. 

 
Vragen of ideeën?: ds Hans van Dolder – ds@johanneskerk.net 
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